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Deze ondersteuning werd steeds omvangrijker, in 2003 is besloten om een Stichting op te richten. Na het overlijden van 

zijn echtgenote in 2006 kreeg Karel lichamelijke klachten waardoor het moeilijker werd om zich voor India in te blijven 

zetten. Karel heeft geleidelijk steeds meer taken kunnen overdragen en eind 2010 besloten om als bestuurslid te stoppen, 

maar dat betekent niet dat hij zich niet meer inzet voor de projecten in India, daarvoor heeft India hem te veel gegeven.  

 

Financiële verantwoording 2010 

In februari heeft het bestuur de jaarrekening over 2010 goedgekeurd. In 2010 is extra geld uitgetrokken voor de 

jeugopleidingen en het bouwen van een watershed en landleveling in Harratola. Bovendien is in 2010 het project Bargaon 

opgestart. Hierdoor hebben we moeten interen op ons vermogen. Voor 2011 zullen de uitgaven voor het project Bargaon 

verder toenemen. De uitgaven voor de projecten in Harratola nemen in 2011 wel af, waardoor het interen op het vermogen 

binnen de perken blijft. Elk bedrag blijft dan ook zeer welkom om ons werk voort te zetten. In de onderstaande tabel is een 

overzicht van de uitgaven en ontvangsten, afgeleid uit de jaarrekening 2010 gecomprimeerd weergegeven.   

Specificatie Uitgaven  2010 Specificatie Ontvangsten  2010  

Grihini-cursus Chabi               4.950  Donaties particulieren 9.317 

Upgrade Grihini                6.020  Donaties instellingen/bedrijven 16.600 
       Cursus metselaars                5.099  Eigen acties en projecten 3.022 
 Toekomst voor Kinderen Harratola               7.226  Overig            182  
 Harratola landleveling / watershed             10.265  

  Jeugdopleidingen               5.165  
  Toekomst voor Kinderen Bargaon               2.968  
 

 
 Totaal              41.693  Totaal      29.121  

 

Afstudeerproject Marcel van Heist: met zonne-energie huisjes in Mandla verlichten   

Marcel van Heist heeft in het voorjaar 2011 ruim een maand in het werkgebied  

Van Namasté India verbleven en er met behulp van een daar gekocht 

zonnepaneel stroom opgewekt voor 8 oplaadbare lampjes die genoeg licht geven 

voor de verlichting van de huisjes in plaats van vervuilende kerosinelampen. Alle 

materialen om deze lampjes te  maken zijn in Mandla gekocht en gebruikt om de 

lampjes ter plekke te  monteren, de kosten: bijna € 3,= per lamp. Omdat zonne-

energie niets kost is deze verlichting een stuk goedkoper dan de dure kerosine. 

Het zonnepaneel en de lampjes zijn overgedragen aan een actieve dorpsbewoner 

die hiermee bovendien een eigen zaakje kon beginnen: elke dag 8 lampjes 

opladen en verhuren tegen een vergoeding die lager is dan de kosten voor 

kerosine! Resultaat : een win-winsituatie voor alle betrokken indiërs, en die waren 

heel enthousiast! Inmiddels zijn er zulke positieve reacties dat Marcel de kansen 

verkent om het breder toe te gaan passen, heel basaal, heel goedkoop en schoon. 

Niet onvermeld mag blijven dat Marcel met dit afstudeerproject inmiddels zijn 

Master heeft behaald op de TU Eindhoven.                

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Bestuur van Stichting Namasté India 

Maria van Heist, Eric Prickaerts en Ton van den Bersselaar 

OMDAT KINDEREN DE TOEKOMST ZIJN…. 

Nieuwsbrief juli 2011 
 

Beste donateurs en belangstellenden, 

Na bijna 30 jaar actief te zijn geweest voor de armste mensen in India heeft Karel Müller 

officieel als bestuurslid afscheid genomen van Namasté India. Om Karel te bedanken voor zijn 

werkzaamheden is er op 15 juni een India-avond gehouden met onder meer een videofilm en 

een fotoreportage over de projecten die met hulp van Namasté India in het district Mandla in 

Madhya Pradesh zijn uitgevoerd. Daarnaast waren er videoboodschappen uit India van de 

betrokken projectleiders en de bisschop van Jabalpur. Karel heeft bovendien uit de doeken 

gedaan hoe hij ‘geïnfecteerd’ is geraakt door dit ontwikkelingswerk na het verzoek van de 

missiepater Charles Menezes om financiële hulp om dak, toiletten en de waterput van zijn 

missiepost te repareren. Daarna is Karel nog een aantal malen in India geweest en zijn er 

diverse nieuwe projecten mogelijk gemaakt. 

 

     

 

 

 


